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De opvoeding van een boosaardig genie 
  door Gerhard Lauck 

 

Deel 14 

 

Hoofdstuk Zes 

De val van het IJzeren Gordijn 
  

Het onmogelijke wordt onmiddellijk gedaan. 

Wonderen duren iets langer. 

  

Slogan over een plaag die aan mij werd gepresenteerd 

  

Euforie en desillusie 
  

   De euforie in Oost-Europa over de ineenstorting van het communisme nam snel 

af. 

   In plaats van vrijheid kregen de mensen corruptie. 

   In plaats van arme mensen in een stabiele economie, waren ze arme mensen in 

een instabiele economie. 

   In plaats van vervallen maar op zijn minst betaalbare appartementen, hadden ze 

vervallen maar onbetaalbare appartementen. 

   In plaats van communistische propaganda (die toch niemand geloofde) werden 

hun kinderen blootgesteld aan pornografie en drugs. 

   Westerse "democratie" en "kapitalisme" faalden zo jammerlijk dat de neocom-
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munistische partijen op veel gebieden weer opkwamen!  

   In plaats van alleen gevangenisstraf door de politieke politie, kregen dissidenten 

nu ook te maken met afranselingen, soms zelfs moord, door gewone criminelen! 

   Ik herinner me één geval in het bijzonder. Een dissident, Rainer Sonntag, werd 

in koelen bloede vermoord in het bijzijn van een hele groep getuigen. Zijn moor-

denaars kregen voor deze moord met voorbedachten rade een kortere gevangenis-

straf dan veel dissidenten hadden gekregen voor anti-regeringsliteratuur! Dit 

gebeurde NADAT het communisme was gevallen! 

   En deze regeringen durven ons "terroristen" te noemen! 

  

   

Het nieuwe gezicht van tirannie 
  

   De val van het IJzeren Gordijn luidde een nieuw tijdperk in. 

   Oude problemen werden vervangen door nieuwe problemen. 

   In het oosten verwisselde de communistische partijfunctionaris gewoon het ene 

partijboek voor het andere. Dezelfde ambtenaar met dezelfde mentaliteit als voor-

heen bleef aan de macht. Het westen zag hem echter niet langer als een vijand die 

bestreden moest worden. Integendeel, westerse regeringen maakten hem het hof. 

   In het westen werden de regeringen "liefdevoller". Voorheen "veilige landen" 

werden "vijandige landen". De consolidatie van Europa in het kader van de Eu-

ropese Unie maakte het alleen maar erger. Het leidde tot minder vrijheid, niet tot 

meer. 

   Buitenlandse regeringen kwamen er uiteindelijk achter dat ze meer medewerk-

ing konden krijgen van de Amerikaanse autoriteiten als ze beweerden dat we 

werden onderzocht op verdenking van betrokkenheid bij iets dat crimineel was. 

"Terrorisme" werd al vóór 9/11 een populaire keuze.  

   Deze onheilspellende verschuiving wordt weerspiegeld in drie fasen. 

  

Fase één 
  

   Een buitenlandse regering vraagt de Amerikaanse autoriteiten om hulp om onze 

hulp aan de dissidente beweging te stoppen. De Amerikaanse ambtenaren wei-

geren beleefd op grond van het Eerste Amendement. 

  

Fase twee 
  

   Amerikaanse functionarissen beginnen toe te voegen: Maar als er nog iets an-

ders is, dan kunnen we misschien helpen. 
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Fase drie 
  

   Amerikaanse en buitenlandse overheidsfunctionarissen werken samen om de 

Amerikaanse grondwet en soevereiniteit te schenden! 

  

  

Golf en repressie in Duitsland 
  

   Het is dan ook geen verrassing dat de beweging zeer vruchtbare grond vond in 

het oosten. Ze bloeide als nooit tevoren sinds 1945. 

   Het "democratische" regime reageerde door tien voorheen legale organisaties 

buiten de wet te stellen. Dit resulteerde in een verschuiving terug naar onder-

grondse activiteiten. Zie de legale tak en de illegale tak van de beweging als twee 

verschillende takken van hetzelfde leger. Uiteraard werken ze nauw samen. 

Bovendien, als een van de twee bijzonder onder druk staat, verdubbelt de andere 

zijn inspanningen om de druk te verlichten. 

   Natuurlijk was de situatie radicaal veranderd sinds de jaren 1970. Mijn rol was 

ook anders. 

  

  

Onze Amerikaanse basis breidt uit 
  

   De groei    van onze Amerikaanse basis (ook wel Auslandszentrale genoemd) ex-

plodeerde in de eerste helft van de jaren negentig. Verschillende werkstations zo-

emden de hele dag door. Het gebouw was al opnieuw bekabeld om meer apparatu-

ur aan te kunnen. Desondanks hadden we al snel meer apparatuur aangesloten dan 

het gebouw aankon. Gelukkig was dit geen probleem, want we hoefden niet alles 

tegelijkertijd te gebruiken. 

   Vaak bemande ik zelf een half dozijn computers, terwijl andere medewerkers op 

hun eigen werkstations werkten. Ik pendelde heen en weer om meerdere 

productielijnen tegelijk draaiende te houden. 

   Gedurende het volgende half decennium boekten we enorme vooruitgang. 

  

  

Twee officiële talen 
  

   Al tientallen jaren was Duits onze officiële taal voor interne documenten. Maar 

naarmate onze activiteiten zich uitbreidden, zowel in eigen land als overzee, 
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namen we steeds meer medewerkers aan die het Duits niet spraken. Daarom maak-

ten we Engels onze officiële tweede taal. Interne documenten waren voortaan 

tweetalig: Duits en Engels. 

   Tijdens een bezoek aan onze bondgenoot DNSB in Denemarken wees de di-

recteur, Jonni, op de twee wandklokken in zijn kantoor. De ene stond voor lokale 

tijd. De andere stond voor "AO time", namelijk centrale tijd in de VS. 

  

  

Ons uitgeversimperium 
  

   We publiceerden onder andere tabloidkranten, nieuwsbrieven en boeken. Elk in 

verschillende talen. 

   De publicatie van een non-profit was het gezicht dat het naar de wereld pres-

enteerde. Hoe indrukwekkender de publicatie, hoe succesvoller de fondsenwerv-

ing. Dit leidde ons naar het publiceren van tabloids. 

   De meeste mensen associëren het tabloidformaat met de dagelijkse kranten. In-

drukwekkend, maar duur! - Maar ze hadden het mis! 

   Bovendien was het tabloidformaat van groot formaat - maar nog steeds 

lichtgewicht (!) - krantenpapier ideaal als veel exemplaren overzee werden verstu-

urd. 

   Uiteindelijk boden we onze bondgenoten de optie om hun publicatie voor hen 

naar de abonnees te mailen. Dit bespaarde hen veel tijd en moeite. Het was ook 

relatief goedkoop, alle factoren in aanmerking genomen. 

   We hebben twee decennia lang roddelbladen gepubliceerd. 

   Toen ik begin jaren negentig overzee was, ontmoette ik Lars, de directeur van 

een geallieerde organisatie in Zweden. Hij was duidelijk erg onder de indruk van 

de publicaties die we al vele jaren produceerden. Natuurlijk voelde ik me gevleid. 

En ik wilde onze activiteiten uitbreiden! Dus legde ik onze methodologie uit. 

   Verbaasd vroeg hij: Wat, gebruik je een Atari? Ik denk dat een van onze vrijwil-

ligers er zo een heeft! Denk je dat je ons kunt helpen met het maken van onze eig-

en tabloid? Hij stond bijna te kwijlen. Ik antwoordde dat het zeker de moeite 

waard was om te bekijken. Hij belde hem meteen op en we haastten ons erheen. 

   Zweeds werd onze derde tabloid. Al snel werd Hongaars ons vierde, 

   Om een lang verhaal kort te maken: 

   Binnen twee jaar groeide ons kleine "uitgeversimperium" van TWEE naar TEN 

roddelbladen! 

   Zelfs professionals overschatten onze middelen enorm.  

   Het kostte veel tijd, moeite en ergernis om zover te komen... Technische 

problemen moesten worden opgelost... Financiële beperkingen moesten worden 
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overwonnen... Draken moesten worden verslagen. (Oké, geen draken. Ik denk dat 

ik een beetje doordraafde!) 

   Houd dit in gedachten: 

   We werkten met vrijwilligers... in verschillende landen... die verschillende talen 

spraken... met verschillende computervaardigheden (meestal zeer beperkt, zo niet 

helemaal afwezig)... waarvan sommigen in het begin niet eens een computer had-

den of het geld om er een te kopen! 

      Toch waren mijn grootste successen te vinden in het ondergrondse. Vrijwil-

ligers met zeer beperkte middelen en zonder professionele training trotseerden met 

succes elke poging van het regime om hen te verpletteren. Falen betekende hier 

niet alleen verloren winst. Het betekende ook verlies van vrijheid. De meeste dis-

sidente leiders die ik kende brachten vijf tot tien jaar door in de gevangenis als 

politieke gevangenen. 

   Na deze prestatie gaf een collega me een kleine houten plaag. Onder een teken-

ing van een man die aan een bureau zit, stonden de woorden: 

  

Het onmogelijke wordt onmiddellijk gedaan. 

Wonderen duren iets langer. 
  

   Wat waren de belangrijkste factoren in dit succes? 

   Ten eerste, doorzettingsvermogen, pure wilskracht en vastberadenheid. (Met an-

dere woorden, we waren eigenwijs!) 

   Ten tweede, optimaal gebruik van beperkte middelen, zowel menselijk als tech-

nisch. 

   Ten derde, eenvoud en standaardisatie van de methodologie. 

   We hadden een indrukwekkende doorbraak gemaakt. We waren bezig ons brug-

genhoofd uit te breiden. Helaas leidde de vooruitgang van de technologie, in com-

binatie met andere factoren, vervolgens tot het stilleggen van onze uitgeverij van 

tabloids. 

   Deze operatie kan snel opnieuw worden uitgevoerd als en wanneer dat nodig is! 

  

  

Terug in Europa 
  

Ik heb ook verschillende reizen naar Europa gemaakt in de jaren 1990. Hier zijn 

beschrijvingen van twee daarvan. 
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Ik word een filmster in het Oostblok 
  

   Dit was de periode waarin het communisme in het Oostblok begon te ontrafelen. 

De communisten regeerden nog steeds in "Oost-Duitsland", maar hun controle 

was duidelijk aan het afbrokkelen. 

   Dit is eigenlijk Midden-Duitsland. Veertien miljoen Duitsers werden met geweld 

verdreven uit wat eigenlijk Oost-Duitsland is. Daarbij kwamen drie miljoen men-

sen om het leven. Het grootste deel van Oost-Duitsland is op dit moment bezet 

door Polen. Tijdelijk. 

   Drie vooraanstaande dissidenten hielden een strategievergadering in een "veilig" 

land in West-Europa. Ik was één van hen. De andere twee waren Thies Chris-

tophersen en Michael Kühnen. 

   Mijn suggestie verraste hen: 

   Kijk, ik heb mijn interview met de documentaireploeg al gefilmd. Wat als ik het 

interview BINNEN HET EASTERN BLOK VERTERF? Hoe groot is het risico? 

   Ik was prominent aanwezig in deze documentaire. De documentaire werd later 

in verschillende landen uitgezonden. Onze supporters en activisten waren erg 

onder de indruk. 

   Ze dachten na en waren het erover eens: Ja, het is daar momenteel erg chaot-

isch. Ik denk dat het ons wel lukt! 

   Natuurlijk vond de documentaireploeg het ook een geweldig idee! 

   Ze filmden me terwijl ik zij aan zij liep met andere vooraanstaande dissidenten 

op voor de hand liggende locaties in het Oostblok, zoals het vliegveld van Oost-

Berlijn. Ik wist natuurlijk niet hoe ze het materiaal zouden monteren. Toen ik later 

de uiteindelijke documentaire zag, moest ik erg lachen om de achtergrondmuziek. 

   Er werden aanvullende interviewvragen gesteld. Eén daarvan ging over het rap-

port over de infiltratie in het parlement van de Europese Unie. Dit was duidelijk 

een zeer gevoelige kwestie. Voor beide partijen! 

   Michael Kühnen en ik hebben de hele nacht gepraat. We hadden onze activiteit-

en in respectievelijk de "legale arm" en de "illegale arm" altijd nauw op elkaar af-

gestemd. Ons gesprek was een van de meest gedenkwaardige gebeurtenissen uit 

mijn leven. 

   We zaten ondergedoken in een koudwaterflat van Ingo Hasselbach. Hij werd lat-

er een beroemde "overloper". Zijn leugens werden gebruikt om de valse 

"terroristische" beschuldiging tegen mij te ondersteunen. Hij beweerde onder an-

dere dat ik hem een brief (!) had gestuurd waarin ik opdracht gaf tot terroristische 

activiteiten. Hoewel zijn "PR-agent" beweerde dat hij tegen mij zou getuigen, 

werd hij niet opgeroepen als getuige. Het laatste wat ik hoorde was dat hij in de 

Verenigde Staten zou wonen onder het getuigenbeschermingsprogramma. 
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   In elk geval verliep alles perfect volgens plan. Er waren geen slachtoffers. Het 

voordeel op de lange termijn was aanzienlijk. 
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